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Dit is het werkboekje bij de cursus The Unfinished Story. 

Informatie ‘The Unfinished Story’

Er is ook een naslagwerk voor deze cursus. Deze kun je vinden op onze website:
www.simplymobilizing.nl

Voor gebruikersdoeleinden mag dit werkboekje worden gedupliceerd. Dit mag door
middel van druk, fotokopieën, microfile of op welke wijze dan ook, mits er geen
aanpassingen aan de tekst wordt gedaan. 

Beschikbaar gesteld door:
Vertaling:
Gebruikte Bijbelvertaling:
Vormgeving:
Redactie:
Bewerking videomateriaal: 

https://simplymobilizing.nl/
https://simplymobilizing.nl/
http://www.simplymobilizing.nl/


IN
H

O
U

D
SO

P
G

A
V

E
Sessie 1

Sessie 2

Sessie 3

Sessie 4

Sessie 5

Hoe het werkt

Gods Verhaal

Het christendom als beweging

De resterende taak

Het discipelen van volken

Onze zendingsreis

Welkom bij ‘The Unfinished Story’
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Vul het juiste antwoord in op de lijn

Kruis het  juiste antwoord aan.

Dit werkboekje…
… helpt je op weg. Elke sessie begint met een korte video, die je daarna
gaat bespreken. In dit boekje vind je bij elke video een paar vragen om over
na te denken. Deze vragen staan op een aparte pagina. Vervolgens vind je
een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de video aan bod
komen. Ook is er ruimte voor notities. Elke sessie sluit af met een toffe
uitdaging.
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Wat tof dat je ‘The Unfinished Story’ doet. In vijf inspirerende bijeenkomsten duiken we samen in
het verhaal van Gods koninkrijk. We geloven dat deze korte cursus je blik op jezelf en de wereld
kan verfrissen.

Welkom bij ‘The Unfinished Story’

Het verhaal van Jezus eindigt namelijk niet na Zijn opstanding en hemelvaart want Hij gaf ons de
opdracht om verder te gaan met zijn werk.
Nu is het aan ons. Jezus belooft dat hij altijd bij ons zal zijn. Dit kun je lezen in Mattheüs 28:18-20.
Wij hebben allemaal een rol bij het brengen van hoop, blijdschap en verandering in deze wereld.

Heel veel plezier met The Unfinished Story!

X
Interessant weetje

Hier zie je wat elk symbool betekent
Niet alles hoeft moeilijk te zijn. Deze symbolen helpen je op weg - no stress.
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GODS
VERHAAL

Verhalen doen iets met ons. Ze maken emoties bij ons los en
kunnen ons zelfs aansporen iets te gaan doen. Heb jij weleens

een verhaal gehoord dat je echt heeft geraakt?
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Welke twee hoofdthema’s kun je in de Bijbel vinden?

VRAGEN BIJ VIDEO 1

Wat is onze rol in Gods verhaal volgens de video?

Uit welke twee delen bestaat het verbond dat God met Abraham sloot?

Aan hoeveel niet-gelovigen moet elke gelovige vertellen over Jezus om de opdracht af te ronden?
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‘Schrijf het op
om niet te vergeten’

handige 
bijbelverzen

NOTITIES



“Wij zijn gezegend 
om tot zegen te zijn”

2
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De Bijbel spreekt voornamelijk over etnische 
groepen (ethné in het Grieks). 

Dit is een groep mensen met een eigen taal,
gewoonten en cultuur.

Wist je bijvoorbeeld dat er meer dan 200(!) 
bevolkingsgroepen in Nederland wonen? 

Dit zijn o.a. Turken, Marokkaanse arabieren en
Surinaamse creolen.

Genesis 12:1-3

1.   Het werk dat Jezus heeft afgerond.
Wat: Jezus stierf aan het kruis en stond op uit
het graf.
Waarom: Hij overwon de dood, satan en zonde.
Wat dit betekent: 'Ieder die zich aan Jezus
toevertrouwt is gered en mag bij God zijn.
Dit is het fundament van ons geloof.

Het verhaal wordt pas afgerond als 
ALLE  mensen uit  ALLE  bevolkingsgroepen 

het evangelie van Jezus hebben gehoord.

Kort gezegd: 
Jezus heeft iets geweldigs gedaan en nu mogen wij dat verhaal verder brengen!

VIDEO 1 IN HET KORT

Het verhaal over Gods Koninkrijk is het mooiste verhaal dat zich nu afspeelt. Het verhaal begon al lang
geleden en we kunnen er veel over lezen in de Bijbel, maar het is belangrijk te weten dat wij allemaal een
belangrijke rol spelen in dit verhaal.

Twee thema’s in de Bijbel:

2. 
Wat: Het Goede Nieuws vertellen aan de
wereld.
Waarom: niet iedereen weet wie Jezus is!
Wat dit betekent: Jij mag deelnemen aan dit
verhaal - Gods missie.

Wat betekent dit voor ons? Het woord ‘zegen’ in deze
context verwijst naar ‘verlossing’. God wil dat alle
mensen verlost worden. Dit is waar wij een rol krijgen:
het is altijd Gods bedoeling geweest om door ons,
Zijn volk, te werken.

Het nog niet afgeronde werk van Christus begint met het verbond dat God met Abraham sloot in Genesis.

Het werk dat Jezus nog niet heeft afgerond.

De belofte aan Abraham

‘De HEER zei tegen Abram: Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat
ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je
tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou
vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend
worden.’ 
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 Wauw, is het einde van het verhaal al in zicht? 

DE WERKERS HET GROTERE PLAATJE

Hoe passen wij in dit verhaal? Is dit niet bedoeld voor de mensen uit de tijd van de Bijbel? Als jij bij
Christus hoort, dan ben je Abrahams nageslacht en erfgenaam. 

Galaten 3:7-9

Door de hele Bijbel heen kun je lezen over het 
afgeronde en nog niet afgeronde verhaal van Christus.

‘Hij zei tegen hen: “Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles
wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven
staat, in vervulling moest gaan.” Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk
voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: “Er staat geschreven dat de
messias zal lijden en sterven, en dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 
en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te
komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigen, te
beginnen in Jeruzalem.”’

6.5 miljard 

700 kerken

1 volger van Jezus voor elke 
10 niet-gelovigen

Onbereikte bevolkingsgroepen

DE OOGST

lokale kerken
5.000.000

voor iedere onbereikte
bevolkingsgroep

volgers van Jezus

7.000

700.000.000
mensen die Jezus niet kennen

“Zending is deelnemen aan het werk 
van Christus dat nog niet is afgerond.”

Begrijp dan goed: zij die geloven, zijn kinderen van Abraham. Nu heeft de Schrift
voorzien dat God ook andere volken door geloof zou rechtvaardigen. Daarom
werd al aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen álle volken gezegend worden.’
Dus worden álle gelovigen samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

Lucas 24:44-47



DEBAT(JE)

In de video wordt gezegd
dat de opdracht om ALLE

volken discipelen te maken,
mogelijk is. 

Wat vind jij daarvan?

Trakteer eens iemand, 
die heel anders is dan jij  

Christenen zijn gezegend om tot zegen te zijn. We zijn allemaal 
geroepen om bij te dragen aan Gods missie en Zijn verhaal door te geven!

“De opdracht is haalbaar - 
mijn generatie kan álle volken bereiken!”

K o r t  e n  K r a c h t i g

Ik begrijp nu dat ik niet
alleen gezegend ben voor

mijzelf! Ik word
aangemoedigd om de
zegen van God door te

geven!!!

DE ESSENTIE...

WEEKLY
CHALLENGE

 op een broodje of een kop 
koffie. Hierdoor kun je op een

simpele  manier jouw 
zegeningen aan een 

ander doorgeven.

Wie ga jij komende week zegenen en hoe?

Yep, gedaan
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Sommige mensen vinden geschiedenis erg interessant, 
anderen hebben er maar weinig mee. 

Wat maakt geschiedenis voor jou interessant?
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Waarom ging Paulus naar Spanje?

VRAGEN BIJ VIDEO 2

Sommige christenen zijn geroepen om ergens naartoe te gaan. Wat kunnen de mensen die niet op reis gaan
volgens de video doen?

Wat was de belangrijkste reden voor de vertraging van de groei van het christelijk geloof rond 500 n.Chr.?
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om te onthouden

handig
e bijbe

lverzen

NOTITIES



Eén van deze mensen was de apostel Paulus. Paulus had een strategie
in het verspreiden van het evangelie. Hij koos ervoor om met zijn team
naar grote steden te gaan, zoals Thessalonica, Efeze en Korinthe. Zij
trainden de gelovigen om het evangelie nog verder te verspreiden.

De Hernhutters waren een bijzondere beweging in de 18  eeuw.
Zij waren een groep vluchtelingen in Duitsland. Zij zetten zich in
voor de verspreiding van het evangelie. Zij zonden in 25 jaar meer
zendelingen uit dan de Protestantse Kerk had uitgezonden in
twee eeuwen tijd. Ze hadden ook een gebedsketting die
onafgebroken doorging voor honderd jaar.

e

Het goede nieuws was dat de gewelddadige vervolging ophield.
Het slechte nieuws was dat mensen nu alleen lid werden van de Kerk omdat dit verwacht werd
van alle Romeinse burgers. Christen zijn ging niet langer over berouw en geloof in Jezus. 

VIDEO 2 IN HET KORT
Toen Jezus naar de hemel ging, liet Hij de discipelen niet alleen achter. In Handelingen 2 lezen we dat Hij de Heilige
Geest stuurde om hen te helpen Zijn boodschap te verspreiden.

De vroege Gemeente begreep hoe belangrijk het was om Jezus’
boodschap te verspreiden. Om deze reden groeide de Kerk in de eerste
500 jaar razendsnel.

DE VROEGE KERK
De vroege Gemeente begreep dat ze een wereldwijde beweging moest zijn

Constantijn de Grote (306-337 na Chr):

Na de eerste 500 jaar groeide de Kerk minder snel. Dat kwam onder andere doordat er verschil ontstond
tussen de ‘geestelijken’ en de 'gewone gelovigen’. Gelovigen dachten dat ze zendingswerk beter aan de
'professionals' konden overlaten.

Het is opvallend dat deze groei van de Kerk plaatsvond in een tijd van zware vervolging. 

De Hernhutters

“Moge het Lam dat
geslacht is de beloning
krijgen voor Zijn lijden”

“Zelfs in perioden van achteruitgang kan God bewegingen
starten om Zijn Koninkrijk te verspreiden.”

verklaarde het christelijk geloof tot offciële religie van het hele Romeinse Rijk.



Wist je dat ook verschillende Nederlanders wereldwijd mensen 
dichter bij Jezus hebben gebracht? 

Denk aan Anne van der Bijl en Corrie ten Boom.

Anne van der Bijl (1928-2022), ook wel bekend als “God’s
Smuggler”, was een Nederlander die na de Tweede
Wereldoorlog Bijbels smokkelde naar landen waar christenen
werden onderdrukt, zoals achter het IJzeren Gordijn. Hij
durfde gevaarlijke grenzen over te steken met een auto vol
Bijbels, omdat hij geloofde dat mensen overal recht hebben op
God, vrijheid en hoop. Zijn levensverhaal laat zien hoe één
persoon met lef en geloof een groot verschil kan maken. Door
zijn organisatie Open Doors worden nog steeds vervolgde
christenen over de hele wereld geholpen.

Corrie ten Boom (1892-1983): een gewone vrouw die in WOII
iets heel bijzonders deed: ze hielp Joodse mensen onderduiken in
haar huis, zodat ze niet opgepakt werden door de nazi’s.
Daarvoor belandde ze zelf in een concentratiekamp, waar ze
ondanks alles haar geloof en hoop bleef delen met anderen. Na de
oorlog vertelde ze wereldwijd haar verhaal over moed, vergeving
en hoe je zelfs in de donkerste tijden liefde kunt kiezen. Haar
boek ‘De Schuilplaats’ is nog steeds een inspiratiebron voor
jonge mensen die willen weten wat echte moed en vergeving
betekenen. 

De 19e eeuw was een periode van uitbreiding, maar niet
van veel groei. Het zendingswerk was toen erg zwaar en
uitdagend. Toch legde dit werk een belangrijke basis voor
de zendingsbewegingen van de 20e eeuw — dé eeuw van
snelle groei. Het resultaat van 200 jaar wereldzending is
indrukwekkend: de Kerk is nu verspreid over de hele
wereld.

De kerk bevindt zich nu op 
elk bewoonbaar continent
op aarde én in elk land ter
wereld!

VandaagDoor de tijden heen:

William Carey
William Carey was een schoenmaker die in de 19  eeuw op  23-jarige leeftijd de Moderne Protestantse
Beweging begon. Hierdoor werden Europa en Amerika herinnerd aan hun verantwoordelijkheid voor
wereldzending. Duizenden jongeren trokken eropuit om het Goede Nieuws te verspreiden over de hele
wereld.

e

Meer weten: scan de QR code. Nieuwsgierig? Scan de QR code

betekenen.

“GOD GEBRUIKT GEWONE MENSEN OP
BUITENGEWONE MANIEREN”



Vind jij het weleens 
moeilijk om andere mensen 
te vertellen over Jezus?         

Waarom?
Wat heb je nodig om toch
die drempel over te
stappen?

Christenen zijn gezegend om tot zegen te zijn. We zijn allemaal 
geroepen om bij te dragen aan Gods missie en Zijn verhaal door te geven!

“We zijn gezegend om Gods 

K o r t  e n  K r a c h t i g

"Als jongere hoor je erbij! 
Jij bent door God uitgekozen om
impact te maken — niet pas later,
maar nu al. Wat kun jij doen om
Jezus’ verhaal te verspreiden en
mee te bouwen aan Zijn missie?"

Kies deze week 
iemand uit en geef diegene 

een bemoediging mee. Dat kun 
je hardop tegen iemand zeggen,
maar bijvoorbeeld ook op een

briefje schrijven en aan 
diegene geven.

DEBAT(JE)

WEEKLY
CHALLENGE

Wie ga jij komende week bemoedigen en hoe?

Yep, gedaan

zendingsvolk te zijn”

DE ESSENTIE...
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We zijn allemaal uniek en hebben allemaal 
verschillende talenten en gaven. Waar ben jij goed in?
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Omschrijf of teken wat er bij je opkomt als je aan
het woord ‘zending’ denkt.

VRAGEN BIJ VIDEO 3

Verbind het juiste nummer met de drie fasen van zending in de juiste volgorde.

In de video worden drie zaken benoemd waarmee je
zending kunt omschrijven. Welke omschrijving ontbreekt?

1
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3

Een vraag voorafgaand aan de video:

Vragen voor bij de video:

1. Het nog niet-afgeronde werk van Christus

2. De wereldwijde christelijke beweging

3. 

Wat is een missionaire levensstijl volgens de video?4

Een vraag na afloop van de video:

Kijk nog eens wat je hebt opgeschreven/getekend bij de eerste vraag. Is jouw antwoord op deze vraag
veranderd na het kijken van de video? Zo ja, wat zou je aanpassen aan je omschrijving/tekening?4

Een getuige zijn van Christus

Het bereiken van alle volken

Evangeliseren onder de bereikte volken



Effe processen

NOTITIES

bijbe
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Het bereiken van alle volken. 
“Want eerst moet aan alle 
volken het goede nieuws worden
verkondigd.”  (Ethné).”

31 2

10%  toegewijde christenen

22%  naam-christenen

28%  niet-gelovigen in
bereikte bevolkingsgroepen

40%  niet-gelovigen in
 onbereikte bevolkingsgroepen

De huidige status van zending:

VIDEO 3 IN HET KORT

Een zendeling is iemand die zich inzet voor Gods missie, op wat voor manier dan ook. Zendelingen zijn
dus niet alleen mensen die verre reizen maken en het evangelie brengen naar moeilijk bereikbare plekken
in de wereld. Een zendeling kan ook veel op jou lijken.

‘Zending’ is het meest gebruikte woord om het nog niet-afgeronde werk van Christus te beschrijven.
Daarnaast kan het ook verwijzen naar de wereldwijde christelijke beweging of de Grote Opdracht.

God reikt uit naar alle volken op aarde door Zijn mensen. Dat is Zijn grote doel en dat is zending.

DRIE FASEN VAN ZENDING

“Zending is het bereiken van 
onbereikte volken, ongeacht landsgrenzen.”

Marcus 13:10

Evangeliseren onder de bereikte
volken. Ook als het evangelie al
beschikbaar is in een land is het

belangrijk dat we blijven
evangeliseren onder mensen die

Jezus nog niet hebben aangenomen.

Een getuige van Christus zijn. In ons
dagelijks leven is het belangrijk dat wij
Jezus reflecteren. Als andere mensen
door ons gedrag Jezus kunnen zien,
nemen wij actief deel aan Zijn missie.



Wist je dat er in Amsterdam meer dan 180 verschillende nationaliteiten wonen? 
Amsterdam is hierdoor een van de meest multiculturele steden van de wereld!

Vandaag de dag zijn er bijna 7.000 onbereikte bevolkingsgroepen in de wereld. De meesten zijn moslims en
hindoes. Andere bevolkingsgroepen zijn onder andere boeddhistisch of etno-religieus.

De meeste van deze onbereikte
bevolkingsgroepen bevinden

zich in een gebied van de
wereld dat het 10/40-raam

wordt genoemd. 

Maar door globalisering
bevinden onbereikte

bevolkingsgroepen zich nu
overal ter wereld.

In de afgelopen decennia is migratie enorm toegenomen. Ook de vluchtelingencijfers lopen op. In 2022
bestond de wereldbevolking uit 8 miljard mensen, waarvan meer dan 100 miljoen vluchteling was. Vaak
komen zij uit onbereikte bevolkingsgroepen. Als wij hen over Jezus vertellen kunnen zij het op hun beurt aan
hun eigen volk doorvertellen en voorleven.

Zending dichtbij huis

Dit kunnen wij doen door de talenten, gaven en vaardigheden in te zetten die God ons heeft gegeven. Dit
kunnen we op heel veel verschillende manieren doen. Wat zou er gebeuren als 700 miljoen mensen in 5
miljoen kerken over de hele wereld zo’n missionaire levensstijl zouden aannemen?

Wij zijn geroepen om 
24/7 op missie te zijn met God.



God eren doe je door je talenten te gebruiken en missionair te leven.
Dat is ook zending.

“Talenten en Levensstijl”
K o r t  e n  K r a c h t i g

Wat vind je van het idee dat
iedereen een zendeling van

God kan zijn?

Hoe zou je zending kunnen
vormgeven met JOUW

talenten?

DEBAT(JE)

WEEKLY
CHALLENGE

Waar liggen jouw talenten?
Op welke manier kun jij

deze inzetten in je
dagelijks leven om God te

eren?
Het hoeft niet iets groots te

zijn! Misschien ben je
behulpzaam en kun je je

ouders goed helpen in het
huis. Misschien ben je

goed in wiskunde en kun je
je klasgenoot helpen met
het halen van een toets.

Misschien kun je een
luisterend oor bieden aan
een vriend/vriendin met

een probleem.

Hoe ga jij komende week God eren met je
talenten?

Yep, gedaan

DE ESSENTIE...
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Culturen kunnen enorm van elkaar verschillen. 
Ben jij wel eens in een land geweest 

waar de cultuur heel anders was? 
Wat vond je daarvan?
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Cultuur bestaat uit meerdere lagen, net als een ui. Vul de lege afbeelding in:

VRAGEN BIJ VIDEO 4

Wat zijn drie barrières volgens de video die ervoor zorgen dat een kringeffect soms niet eens gestart kan
worden?
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4

Waarom is het belangrijk erop te letten dat je geen mensen uit een andere cultuur kwetst?

4

1

2

3

4

Wat verstaan we onder cultuur?

Omschrijf wat wordt bedoeld met discipelschap?

2

5

1
2

3
4



die schrijf ik op! 
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 “Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in
de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde
komen.”

Matteüs 24:14

In Openbaring 21 en 22 lees je dat Jezus terugkomt en dat alle volken
samen zullen zijn. Iedereen aanbidt Hem dan op zijn eigen manier. 

Als je over Jezus wil vertellen in een andere cultuur,
is het slim om iets over die andere cultuur te weten.
Cultuur gaat niet alleen over wat mensen eten,
zeggen of dragen. Het gaat ook over hoe mensen
denken en naar de wereld kijken.

Een cultuur heeft vier verschillende lagen

VIDEO 4 IN HET KORT

Iedereen heeft zijn eigen gewoonten en manier van leven. God heeft dat zo bedacht!
Verschillende culturen zijn niet iets slechts, maar juist iets moois. Daarom is het belangrijk
dat we volken discipelen in de context van hun eigen unieke cultuur. 

Het begrip cultuur is superbelangrijk als je mensen
uit andere culturen over Jezus wilt vertellen.

DISCIPELSCHAP
EN CULTUUR

Buitenste laag: gedrag — wat je ziet.
Tweede laag: waarden — wat mensen
belangrijk vinden.
Derde laag: overtuigingen — wat mensen
geloven dat waar is.
Binnenste laag: wereldbeeld — hoe mensen de
wereld zien. Dit beïnvloedt alle andere lagen.

Soms is er een cultuurverschil. De
ene groep doet iets heel anders
dan jij gewend bent. Dat betekent
niet dat het fout is — het is gewoon
anders. Zo’n verschil kan wel even
wennen zijn.

Daarom is het belangrijk om eerst goed te
kijken en luisteren. Soms kun je per
ongeluk iemand kwetsen zonder dat je het
doorhebt. En als jij de boodschapper bent,
kan dat ervoor zorgen dat mensen jouw
verhaal over Jezus niet meer willen horen.

overtuigingenwaarden

gedrag
wereldbeeld



STEL
VRAGEN

Ook thuis kun jij verschil maken. Hoe jij leeft, praat, handelt en keuzes maakt kan anderen iets
van Jezus laten zien. Jouw gedrag kan wijzen op Jezus. Dat is jouw missie!

Imiteer. Observeer wat de lokale
bevolking doet en volg hun
voorbeeld. Probeer niet meteen
alles te veranderen, maar leer van
de mensen zelf.

Hoe zorgen we ervoor dat er steeds meer discipelen van Jezus komen?
 Als wij in een bevolkingsgroep discipelen maken, zullen zij op hun beurt
weer andere mensen uit diezelfde bevolkingsgroep helpen om Jezus te
volgen. Zo verspreidt het verhaal van Jezus zich steeds verder, net zoals
de kringen in het water als je een steentje in een vijver gooit.

Discipelschap betekent anderen vertellen
wat Jezus ons heeft geleerd. 

Zending is niet alleen maar op reis gaan.

KIJK EN 
DOE MEE

Bestudeer de cultuur, lees erover,
praat met mensen, en stel vragen.
Er is veel informatie te vinden over
culturen van volken en hun
geschiedenis.

God heeft elke cultuur gemaakt en Hij houdt van alle volken. 
Het is belangrijk dat wij dat ook doen!

Als jij mensen kwetst, 
kan het zijn dat ze niks meer 

willen horen van jouw verhaal.

Hoe vraagt God jou een verschil te maken voor Zijn Koninkrijk op de
plek waar je nu bent? En maak je geen zorgen. Je doet dit niet alleen.
Jezus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn (Mattheüs 28:20).

Soms staan dingen als cultuur, geloofsovertuigingen of taal in de weg. Toch is het belangrijk dat we juist naar
zulke bevolkingsgroepen toe gaan. Zo kan het kringeffect starten en kan het goede nieuws zich binnen die
bevolkingsgroep steeds verder verspreiden!



Yep, mee bezig

Welke gewoonte wil jij ontwikkelen, zodat je meer op Jezus gaat lijken?

“God heeft de verschillende
culturen gemaakt”

K o r t  e n  K r a c h t i g

Bespreek met elkaar 
welke cultuurverschillen jij
tegenkomt, bij vrienden,
klasgenoten of op reis.

Houd jij van culturele
diversiteit? Hoe kijk jij naar

andere culturen?

DEBAT(JE)

WEEKLY
CHALLENGE

Bid met elkaar en 
probeer eens op te

schrijven welke
gewoonte jij mag

ontwikkelen zodat 
jij meer op 

Jezus gaat lijken. 
Interview iemand 

van een andere cultuur
en ontdek minimaal 5

grote cultuur-
verschillen

Waa

Wie heb je geinterviewd en welke 5 culturele verschillen heb je ontdekt?

Yep, gedaan

3. 

4. 

2. 

1. 

5. 

DE ESSENTIE...
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Bij welke generatie hoor jij? 
Heb jij gewoontes die typisch zijn voor jouw generatie?



Wat is integratie volgens deze video?

VRAGEN BIJ VIDEO 5

1

4

Waarom zijn jullie, de jongeren, zo belangrijk?

2

Vragen tijdens de video

3



‘Schrijf ‘m op .

handige 
bijbelverzen

NOTITIES



WE DOEN DIT SAMEN

ELKE
GENERATIE 
IS ANDERS

God werkt in elke tijd op een unieke manier. Hij wil
jouw generatie op Zijn eigen manier gebruiken 

en jij hoort daarbij.

Zending = je leven

VIDEO 5 IN HET KORT

De meeste mensen die Jezus gaan volgen, doen dat als ze jong zijn — tussen de 4 en 25 jaar. Daarom is het zo
belangrijk dat wij als jongeren andere jongeren helpen om Jezus te leren kennen. Wie kan een jongere beter
bereiken dan iemand van hun eigen leeftijd?

Waarom het bereiken van jongeren zo belangrijk is. 

JONGEREN BEREIKEN

Gods missie past niet in een hokje voor later of “ooit als ik
volwassen ben”. Het begint gewoon vandaag. In jouw
dagelijks leven. Je hoeft niet eerst een podium te hebben of
op reis te gaan naar het buitenland. Vraag jezelf gewoon af:
hoe wil God mij vandaag gebruiken in Zijn verhaal?

We zijn samen onderweg: 
om Jezus te eren;
om onze plek in Zijn grote verhaal te ontdekken;
en om dat verhaal, met Hem, tot een goed einde te brengen.

Zending is niet “nog iets wat je erbij moet doen”. 
Het gaat juist om hoe jij leeft. Op school, thuis,
in de kerk, op je werk of bij je vrienden. Gods
missie hoort niet ergens achteraan te komen —
het is bedoeld als het hart van je leven.

Zending is niet een extra ding



Yep,

"God roept ons allemaal om op
missie met Hem te leven"

K o r t  e n  K r a c h t i g

Hmmm, als je Gods missie
in je leven integreert, wat
wordt er dan beter op en

wat slechter?
Elke generatie heeft weer
andere kwaliteiten. Welke

kwaliteiten zie je vooral bij jouw
generatie die belangrijk kunnen

zijn voor het verspreiden van
Jezus’ boodschap?

DEBAT(JE)

DE ESSENTIE...

WEEKLY
CHALLENGE

Ga eens na welke 
activiteiten georganiseerd

worden door mensen,
kerken en organisaties in

jouw wijk om mensen 
te bereiken? Hoe kun jij

meedoen?

Activiteiten bij mij in de buurt:

Hoe zou jij mee kunnen doen?

Yep, ik heb me 
aangemeld ;)



JOUW CIRKELDIAGRAM

4

Hieronder zie je een cirkeldiagram. Verdeel de diagram in de verschillende belangrijke aspecten van je leven.
Geef hierbij aan hoeveel tijd elk deel in beslag neemt. Schrijf voor elk vlak één praktische, haalbare stap op hoe
jij dat vlak in je leven meer missiegericht kunt maken binnen twee maanden.

zending



NOTITIES





Deze cursus is gebaseerd op de Kairos cursus - 
Een diepgaande studie van negen sessies naar het plan van God.

Zie simplymobilizing.nl voor meer informatie.

https://simplymobilizing.nl/
https://simplymobilizing.nl/onze-cursussen/kairos-cursus/


https://simplymobilizing.nl/

